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Colofon
Deze uitgave van het Comité Openbare Feesten (COF) 
Muiden verschijnt als algehele kennisgeving voor 
het najaar van 2023 en begin 2024. 

Postadres: Kazernestraat 11, 1398 AN Muiden
Bezoekadres: Kazernestraat 14, Muiden 
Digitaal: info@cofmuiden.nl / www.cofmuiden.nl
Facebook @comiteopenbarefeestenmuiden  
Instagram @cofmuiden
KVK: 41193292

Steunen is lief!
Het COF werkt non-profit in het belang van Muiden. 
Iedere gift, klein en groot, is welkom op
NL33 RABO 034.31.04.563 
t.n.v. Comite Openbare Feesten Muiden o.v.v. Donatie. 
Onze dank is groot!

Realisatie: PromoCof. Coverfoto sneeuw: Dick Rozendaal

Facebook @comiteopenbarefeestenmuiden  

Het COF werkt non-profit in het belang van Muiden. 





WELKOM BIJ MUIDEN SUITES!

KOM OOK VORSTELIJK OVERNACHTEN!
W. Oudshoornstraat 8

1398 DP Muiden (De Krijgsman)
Info: 06 43 64 29 45

SUITE 8A SUITE 8B

Voorwoordje
Eindelijk weer eens een stukje COF in je brievenbus! Na 
een bloedhete en kletsnatte zomer (met gelukkig genoeg 
wijn tijdens Muiden Toujours) werd het weer eens tijd. ;-) 

En wat hébben we weer veel leuks 
te melden! 
Komend najaar gaan we onder andere door met het uitbouwen van onze 
kids-activiteiten. Afgelopen voorjaar begonnen we met Muiden Speelt met 
het opzetten van ons KidsCOF, want kids hebben we genoeg in onze stad. 
Dit najaar is het driedubbel kidsfeest! We kijken naar Halloween, we kijken 
naar Sint Maarten en VOORAL kijken we natuurlijk met onze Sintermissie 
naar hét hoogtepunt: de komst van Sinterklaas. 

Die intocht is dit jaar héél bijzonder. Voor het eerst in ruim drie decennia krijgt 
Muiden immers een ‘nieuwe Sint’. Voor de kids die dat überhaupt doorhebben 
is de uitleg simpel: ‘Sinterklaas heeft nieuwe kleren’! En voor de kids die het niet 
doorhebben zal het hoe dan ook als vanouds een me-ga-feest worden. 

Natuurlijk vergeten we de grote mensen ook niet. We hebben het Oktoberfest 
inmiddels al gevierd - mét een minibingo, want hoe leuk is het om in je dirndl 
ook nog eens met een geinige prijs naar huis te gaan. De avond was een 
benefietfeestje voor onze toneelcommissie, en dat heeft gewerkt! Er bleven
honderden euro’s winst over die rechtstreeks naar het decor en de techniek van 
de nieuwste voorstelling gaan. Want TiM is er weer klaar voor! Met hun 
allereerste 100% zelfgeschreven stuk Ja, Gezellig! staan ze in de koude 
decembermaand weer warmpjes voor iedereen klaar. 

Last but not least… De Kerstboomverbranding in januari. Die is er niet meer, 
zoals we helaas allemaal wel weten. Maar wat dan wel? Dàt houden we nog 
even geheim - maar we hebben iets héél geinigs in gedachten! (Waar we nog 
hard aan werken als we dit boekje schrijven, dus als je wilt helpen: je bent zéker 
welkom.)

We kunnen alleen maar zeggen: kom je huis uit, tref je buren en maak lol! 

Heel veel liefs, 
Je allerliefste vrijwilligers van het COF!



Parfumerie
Drogisterij

Sluisstraat 5 Muiden Tel. 0294-264151

Kinderkleding 
Speelgoed
Boeken 

De “gouden gids” van Muiden?
Het valt misschien op: deze programmagids is behoorlijk dik. Dat komt door alle 
ondernemers uit Muiden en omstreken die weer ervoor gekozen hebben om een 
plekje in deze gids te reserveren! Wij als comité kunnen niet bestaan zonder die 
enorme pijler onder ons bestaan. 

In deze gids vind je weer tientallen steunpilaren. We heb-
ben er in dit boekje (als statement) éxtra veel geplaatst. 
Want Muiden verandert en we hebben grootse plannen 
voor de toekomst, maar met onze (te) kleine subsidie 
gaan we daar nooit komen. Dus zoeken we naarstig 
naar nieuwe inkomstenbronnen, wat dus ook onder 
meer leidt tot deze lekker volle gids.  

Al deze ondernemers, groot en klein, gebroederlijk 
naast elkaar in deze gids, laten zien dat ze het COF 
met liefde steunen door een advertentie af te nemen. 
En die steun hebben wij méér dan nodig! 

Check dus die advertenties! We zijn al deze ondernemers enorm dankbaar voor hun 
steun, en zij vinden het leuk als jij hun advertenties ziet.

In deze gids vind je weer tientallen steunpilaren. We heb-

Want Muiden verandert en we hebben grootse plannen 

Check dus die advertenties! We zijn al deze ondernemers enorm dankbaar voor hun 





Zeestraat 40A Muiden www.galeriemuiden.nl

Join ‘t cluppie! 
Wie het COF van dichtbij kent, weet: er gaat soms best 
wat moeite in zitten om alle evenementen te organiseren. 
Die energie krijgen alle vrijwilligers van de gezelligheid 
die gepaard gaat met het organiseren van die events, 
maar zéker ook van de dankbaarheid van alle bezoekers. 

Dus groeit het COF continu. Commissies richten soms zichzelf op en de bestuurs-
tafel zit vol. We blijven er met z’n allen enorm dankbaar voor, want niet alleen 
leren bestaande vrijwilligers op die manier ook nieuwe vrienden kennen, al die 
nieuwe vrijwilligers nemen op hun beurt vaak ook weer bakken nieuwe ideeën 
mee waar het COF alleen maar leuker van wordt. 

Sinds we twee jaar geleden begonnen met het COF stukje bij beetje te ‘verbou-
wen’ - is er al enorm veel veranderd. Van nieuwe evenementen tot nieuwe 
commissies: we behouden alle successen die het COF al decennialang organi-
seert en vullen die aan met allerlei leuke experimenten om nieuwe activiteiten op 
te zetten. De leukste soort energie die je kunt krijgen als je van een organisatie als 
het COF je hobby maakt. 

Doe ook mee! 

Het kan heel klein, het kan heel groot. Van feesten met het BorrelCOF tot pieten 
aankleden bij de Sintermissie of een marketingcampagne(tje) opzetten voor een 
evenement. Van het reserveren van springkussens tot het organiseren van vrij-
willigersborrels en van het opblazen van een paar speakers bij een audiocheck 
tot het slepen met een bankje: tientallen mensen doen met je mee en heten je 
méér dan welkom. 

Stuur ons gerust een berichtje en dan bespreken we het: info@cofmuiden.nl.



OPENINGSTIJDEN
Dinsdag- Vrijdag : 9:00 – 17:30

Zaterdag: 9:00 – 14:00

Waterlinie 46, 1398 DL Muiden
06-36124895 / 0294-783003

Industriële en Luxueuze kapsalon

Ervaar het gevoel van 
een gezellige en ontspannen knipbeurt.

Was waren wir aus! 
De Oktoberfest Party+Bingo was een hit!
Begin oktober organiseerden we weer eens een feestbingo’tje. Dit keer met 
het thema Oktoberfest. Nadat Tante Bella’s DiscoBingo vorig jaar al flink 
knalde, ging dit keer het dak er helemáál af. 

De hitjes van DJ Kuhn Bosch, de prijzen van onze gloednieuwe BingoCommissie 
en vooral de állerbeste outfits van alle gasten. De ene dirndl was nog kittiger 
dan de ander - loved it! 

Belangrijkste onderdeel: het was natuurlijk een benefietfeestje. Met de op-
brengsten van de avond worden kosten gedekt die onze toneeltak Toneel in 
Muiden gaat maken voor hun komende voorstelling*. Dat benefietrandje heeft 
gewerkt: al feestend hebben alle Oktoberfestgängers vele honderden euro’s 
(winst) bij elkaar gefeest! 

(* TiM speelt op 15 en 16 december de voorstelling Ja, Gezellig! Een tragikomisch 
kerstdiner, geschreven door niemand minder dan stadsschrijver Bas Holzhaus. 
Check cofmuiden.nl/jagezellig voor meer info!)

Enne, gelukkig hädden wir de foto’s nauch: 





28 oktober 2023
Let’s get spooky: griezelen met Graaf Floris!
We gaan griezelen! Een gloednieuw experimentje speciaal voor kids tussen 
6 en 11 jaar. 

Op zaterdag 28 oktober nodigt de geest van Graaf Floris alle kinderen van 
Muiden uit om lekker een beetje te komen griezelen! In alle kamers van de 
kazerne komen de kids allerlei griezelige vrienden van Graaf Floris tegen. Door 
met hen opdrachten en spelletjes te doen, kunnen de kids beloningen verdienen, 
waarmee ze hun weg naar de uitgang kunnen verdienen. 

Het volledige avontuur duurt ongeveer 15 à 20 minuten, maar 
kids kunnen natuurlijk zo lang blijven hangen als ze willen. 

Locatie: Alle gewelven van de Kazerne
Aanvang eerste griezelronde (niet zo spannend): 17.00 uur. 
Aanvang tweede griezelronde (ietsje spannender): 18.00 uur.
Einde laatste griezelronde: 19.00 uur. 
Einde griezelfeest: 20.00 uur.  

Deelname kan door online een tijdslot te reserveren, 
zodat we weten hoeveel kids we per ronde kunnen verwachten. 
Check cofmuiden.nl/winkel! 

Pa en/of ma kunnen natuurlijk altijd met de kids mee en onze begeleiders 
staan bij alle deuren om de kids eventueel naar buiten te laten als ze een stukje 
toch te eng vinden. Omdat we nu even uittesten hoe wel/niet spannend het 
moet zijn, zal deze eerste editie zeker niet TE eng zijn.

Wil je helpen bij dit evenement? Leuk! We hopen het begin te leggen van een 
heuse Halloweencommissie! Stuur een mailtje naar info@cofmuiden.nl voor 
meer info.

zodat we weten hoeveel kids we per ronde kunnen verwachten. 



11 november 2023
Sint Maarten Lichtjestocht!
Nu Muiden tegenwoordig meer kinderen dan vol-
wassenen telt (haha), is de Sint Maarten-traditie 
meer dan ooit SPRINGlevend! Speciaal voor álle 
kinderen van Muiden komt daarom dit jaar de 
Sint Maarten-lichtjestocht weer terug! 

In 2022 organiseerde Bewonersvereniging Krijgsman al een hele succesvolle 
Sint Maarten-optocht door de nieuwste wijk van Muiden. Dit jaar trekken 
Bewonersvereniging Krijgsman en het COF samen op om de tocht nog groter 
te maken! 

Op zaterdag 11 november is het zover. Vanaf het IKC MUiderkring vertrekt vanaf 
17.00 uur een bonte club kids uit heel Muiden op een gezellige (op kinderen 
afgestemde) route. 

Lampionnen mee, liedjes zingen en… het draaiorgel is er ook weer bij! 

Na afloop (weer bij het IKC) kunnen al die kids op weg naar huis natúúrlijk nog 
even lekker langs de deuren gaan om snoepjes te incasseren - want daar draait 
het natuurlijk allemaal om. 

Alle details op een rij: 
Sint Maarten lichtjestocht
11 november 2023 
Start & einde bij IKC Muiderkring
Start optocht   17.00 uur

Deelname gratis!

Hou er rekening mee dat kinderen niet indivi-
dueel begeleid kunnen worden en dat zeker de 
kleinere kinderen dus begeleid moeten worden 
door ouders en/of verzorgers! 

Mr A.E.P. Vlaanderen Makelaardij b.v. bemiddelt
bij aan- en verkoop; huur en verhuur; verzekeringen en hypotheken. 

Bel ons voor een persoonlijk gesprek of vraag onze woonkrant
voor Muiden/ Muiderberg. 

U vindt ons aan de Dorpsstraat 17, 1399 GT  Muiderberg. 
Tel. 0294-263230

info@makelaar-vlaanderen.com   
www.makelaar-vlaanderen.nl   

Al meer dan 50 jaar een vertrouwd adres voor 
een gedegen en persoonlijk advies. 

Na afloop (weer bij het IKC) kunnen al die kids op weg naar huis natúúrlijk nog 
even lekker langs de deuren gaan om snoepjes te incasseren - want daar draait 

Deelname gratis!
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0294 26 42 32

info@kinderkade.nl

Contactpersoon: Marit Bos

19 november 2023
Sinterklaas komt weer 
naar Muiden! 
Op 19 november is het dan zover: Sinterklaas komt 
weer met zijn pieten naar Muiden! Laat de pepernoten, marsepein 
en chocoletters maar komen!

We kunnen alvast verklappen dat de Sint ook dit jaar weer al zijn Pieten op 
heeft getrommeld om ons te komen bezoeken. Van de hoofdpiet tot de 
glutenpiet, iedereen staat te trappelen om op de boot te stappen en bij ons 
in de Groote Zeesluis af te meren. 

Maar niet voordat ALLE cadeaus zijn ingepakt, pepernoten zijn gebakken 
en Ozosnel z’n laatste op-het-dak-lopen-trainingen heeft afgerond.
 
Vanaf 13:00 zullen de Vechtbloazers hun noten ten gehore brengen en kunnen 
we met z’n allen nog één keer oefenen voor we de Sint en z’n pieten toezingen 
als hij aan wal komt op de Herengracht. Eenmaal aan wal neemt de Sint even 
de gelegenheid om wat handen te schudden en oude bekenden te begroeten 
en ondertussen strooien de pieten er vrolijk op los.
 
Vanaf 15.30 is er de gelegenheid om een selfie met de Sint en de hoofdpiet te 
maken in het Ketelhuis (oude gebouw Explore) aan de rand van de Krijgsman. 
Maar ook de andere pieten zijn aanwezig en hebben allemaal leuke dingen 
voor jullie in petto. Kan jij alle cadeaus in de schoorsteen gooien? Maak je een 
mooie tekening voor de Sint of dans je de heupen los in de pietendisco? 
Er is van alles te doen deze middag.
(Inschrijven verplicht, check cofmuiden.nl/sinterklaasfeest voor alle info.)
 
Intocht Sinterklaas:
Zondag 19 november 2023
Start programma: 13:00
Locatie: Groote Zeesluis Muiden
Ouders let op: Kom zoveel mogelijk te voet naar de sluis 
i.v.m. drukte en parkeergelegenheid.

Selfie met de Sint
Start om 15.30 uur
Locatie: Ketelhuis (Kruitpad 14)
Inschrijven verplicht, check cofmuiden.nl/sinterklaasfeest voor alle info.



25 november 202
Sint gaat shoppen bij Maxis! 
Het is een traditie geworden waar tal van ouders niet meer omheen kunnen: 
Sinterklaas bij winkelcentrum Maxis Muiden! 

Een ideaal moment om de kids op een rustigere manier kennis te laten maken 
met de goedheiligman. En er zit vaak nog een handje vol lekkers bij ook! 

Dit jaar gaat Sint maar één dag langs bij Maxis - vanwege de kortere periode 
tussen zijn intocht en 5 december. Dat is op zaterdag 25 november. Sint is dan 
tussen 11.00 en 17.00 uur op het terrein van de Maxis of in de winkels te vinden! 

Details: 
Sint gaat shoppen bij Maxis
Boulevard, winkels en centrale hal van Maxis Muiden 
Zaterdag 25 november 2023
11.00 - 17.00 uur 
 

We l k o m  a a n  b o o r d  v o o r :

E e n  h e e r l i j k e  z e i l t o c h t  m e t  m a x i m a a l  3 5  g a s t e n
O v e r n a c h t e n  v o o r  m a x i m a a l  1 2  g a s t e n

A l l e  s o o r t e n  f e e s t j e s
Ve r g a d e r i n g e n

P a s s i e  m a a k t  h e t  v e r s c h i l
w w w. d e l i s . n l

s c h i p s t e r  /  e i g e n a r e s s e
L e o n  O o s t e r b r o e k  -  0 6 5 3 2 6 1 4 8 6  -  l e o n @ d e l i s . n l



Auto Muiden

Zuidpolderweg 7

1398 PM Muiden

Contact

0294-240951

info@automuiden.nl



Acupunctuur is een eeuwenoude geneeswijze 

die het lichaam ondersteund in het zelfhelend 

vermogen. Het kent een holistische benadering 

wat zoveel wil zeggen dat emoties en gedachten 

van invloed zijn op je fysieke gezondheid en 

dat fysieke klachten ook van invloed zijn op je 

geestelijke gezondheid. Ze zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden.

Ben je benieuwd wat acupunctuur 

voor jou kan doen? Ik kijk graag wat 

ik voor je kan betekenen.

Stuur een bericht  naar

trudy@acupunctuurmuiden.nl

of bel me (06-15859244)

6 december 2023
Sinterklaas uitzwaaien!
Aan alles komt een einde, zo ook aan de periode dat Sinterklaas en z’n 
pieten in Muiden zijn. Wij roemen dit moment ieder jaar. Sinterklaas 
uitzwaaien is voor veel mensen misschien wel het schattigste evenement 
van deze periode, vanwege het lieve en gezellige karakter van deze avond.
 
Het uitzwaaien is inmiddels wel een mooie traditie geworden. Alle kinderen van 
Muiden verzamelen zich op 6 december bij de Kazerne om de Sint daar op te 
halen. Samen wandelen Sinterklaas, de pieten en de kinderen, via de vesting-
wallen en het Muiderslot naar zijn boot, om hem daar al zingend uit te zwaaien 
als hij weer naar Spanje vaart. Bij slecht weer nemen we lekker the shortcut en 
zijn we lekker snel op de kade. Een laatste hand, nog even je vergeten tekening 
afgeven: dat kan vandaag!

It’s so simple, maar oh-zo leuk! 

Sinterklaas uitzwaaien
Woensdag 6 december
Start: 18:00
Locatie: Kazerne (Kazernestraat 10)
Einde: rond 19:00 vaart de boot weer naar Spanje
 
* Bewaar je jouw lampion van sint Maarten? Dan kun je die deze avond ook 
meenemen.meenemen.

Einde: rond 19:00 vaart de boot weer naar Spanje



15 & 16 december 2023
Toneel in Muiden speelt 
Ja, Gezellig!
Ook dit jaar is Toneel in Muiden er weer bij om de donkere dagen voor kerst 
speciaal te maken. En dit keer wordt het specialer dan ooit: TiM speelt namelijk 
zijn allereerste volledig zelf geproduceerde stuk!

Spel, regie, decor, kleding, grime, licht, geluid en zelfs het toneelstuk: alles is 
100% TiM. Het stuk heet ‘Ja, gezellg’ en is een komitragedie. Een beetje serieus 
maar met alle ruimte voor humor.

Zoals schrijver Bas Holzhaus het zegt: “Wat wordt het dit jaar met het kerst-
diner? Verplicht gezellig? Spontaan ongezellig? Of loopt het helemaal anders? 
Toneel in Muiden laat het zien, kom kijken!”

In Ja, gezellig! schuif je als toeschouwer aan bij een kerstdiner. Letterlijk, want 
je zit je zelf ook achter een gezellig kersttafeltje. En zoals inmiddels traditie is bij 
TiM, kun je na afloop ook uitvoerig proosten met de acteurs.

Heb je zin in een compleet avondje uit? Reserveer snel je kaarten, want er zijn 
maar twee openbare voorstellingen.
 
Details:
Ja, gezellig!
Vrijdag 15 en zaterdag 16 december 2023
Kazerne Muiden
Deuren open 19.00 uur
Aanvang voorstelling 20.00 uur
Na afloop borrel tot 23.30 uur

Kaarten reserveren via cofmuiden.nl



Haal & breng-dienst (Muiden) 
Persoonlijke service 

Duidelijke taal  
Onderhoud 
Reparaties 

Banden 
Airco 
APK 

 

 
 

Axel Bogaert 
www.autobogaert.nl  
info@autobogaert.nl 

Pampuslaan 222, Weesp 
06-27047656 / 0294-760040 

Vlees van de 
Muiderzee staat 
voor vers vlees, 
rechtstreeks 
van de boerderij. 

Omdat respect Omdat respect 
voor elk dier bij 
ons centraal staat, 
willen we een 
eerlijk product bij 
de consument 
brengen.

Veel
lokaler
zul je
vlees
niet
vinden.



Doe ook mee! 
Toneel in Muiden zoekt versterking! 
Wie TiM een beetje gevolgd heeft, weet: onze toneeltak gaat als een 
tierelier. De cast en crew hebben dikke lol, Muiden leert ons langzaam 
maar zeker steeds beter kennen, en alle betrokkenen hopen nog héél lang 
door te kunnen gaan met hun “uit de hand gelopen hobby”.

Voor een paar toekomstige plannen is Toneel in Muiden op zoek naar versterking! 

Mannelijke acteurs
Voor een stuk met veel mannelijke (bij)rollen heeft TiM ruimte voor mannelijke 
acteurs. Ervaring is geen vereiste, enthousiasme en gemiddeld één (donderdag)
avond per week repeteren wel gewenst. Heb je zin om aan te sluiten bij Kaïn, 
Philip, Hans, Bas en Dennis? Stuur een mailtje naar info@cofmuiden.nl voor 
meer informatie! 

Regisseurs
De ‘leiding’ van TiM heeft één hele belangrijke regel: voor alle kartrekkende 
rollen binnen TiM moet er altijd méér-dan-één persoon zijn. TiM bestaat uit vrij-
willigers en het moet altijd mogelijk blijven dat een kartrekker eens een ronde 
overslaat. Omdat we in de toekomst vaker gelijktijdig aan verschillende stukken 
willen gaan werken, ontstaat er ruimte voor meer regisseurs. Lijkt het je leuk om 
je lokaal in te zetten voor amateurtoneel? Meld je via info@cofmuiden.nl. 

Technici en algemene crewleden
De ambities van Toneel in Muiden zijn natuurlijk eindeloos. We dromen graag, 
en onze crew zoekt continu versterking om die dromen op te bouwen. Ben je 
handig met licht, geluid en/of klussend? En lijkt het je leuk om mee te werken 
aan en denken over decors en uitvoeringen? Je bent van hárte welkom bij TiM! 
Stuur een mailtje naar info@cofmuiden.nl en we spreken snel eens af. Boek via beautyboulevardweesp.nl 

of bel ons op 06-23344065

Manicure, pedicure, kunstnagels,
shellac, brows, threading en laserontharen 

van gezicht en lichaam

Stuur een mailtje naar info@cofmuiden.nl en we spreken snel eens af. 





Lieve lezers
Het is normaal niet mijn stijl, maar voor de komende editie van de voorstel-
lingen van TiM besloot ik toch om maar eens een plekje in de COF-gids te 
’claimen’. Met de beste bedoelingen, want: ik ben RETETROTS op deze club! 
Laat me uitleggen waarom. 

Vier jaar geleden woonde ik zelf niet eens in Muiden. Sterker nog: ik had er bij 
wijze van spreken amper van gehoord. Door een relationele speling van het lot 
belandde ik rond de start van de pandemie in ons fijne stadje - bleef plakken, en 
leerde opeens bákken mensen bij het Comité Openbare Feesten kennen. 

Eén daarvan was Ans Meester - een noeste dame die haar sporen bij het COF 
ruimschoots verdiend heeft. Samen bedachten we ergens op een lollige avond 
tussen twee schipperbittertjes door het idee om een toneelclub op te zetten. Het 
COF had net het jaar ervoor van alles met toneelspelen gedaan, dus was het 
een idee om daar meer werk van te maken? 

 “Waarom niet?”, zei Ans, alsof ze iedere week wel ergens een toneelclub 
opzet. En we gingen aan de slag.  

De rest is geschiedenis. Deze december speelt TiM, zoals we het clubje gedoopt 
hebben, alweer haar vierde voorstelling. Vol mijlpalen, want dit wordt het eer-
ste stuk dat we volledig zelf geschreven en geproduceerd hebben! En dat niet 
alleen: dit stuk wordt het regiedebuut van mijn collega Eva Strijbos, wat óók 
alweer zo’n mijlpaal is in de korte geschiedenis van onze toneelclub. 

Onze tweede regisseur is een feit, ons eerste eigenste stuk is een feit. Dat had ik 
nooit durven bedenken toen ik voor Scrooge in de Grote Kerk nog met ducttape 
over de vloer kroop om wat kabels vast te plakken. Ik had nooit durven hópen 
dat het zo’n enorm leuke club mensen zou worden. 

Het is iets om RETETROTS op te zijn. En dat ben ik dan ook stiekem iedere keer 
weer als ik die leuke club mensen aan het ’werk’ zie gaan. 

Kom zelf maar eens kijken als u het niet gelooft. 
Steun TiM en kom genieten van onze hobby!

Was getekend,
Een trotse Dennis de Bont  

weer als ik die leuke club mensen aan het ’werk’ zie gaan.

Was getekend,
Een trotse Dennis de Bont



Quinty Meester 
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(Géén onderhoudsschilderwerk.) 

 
+31 6 15 31 46 27 
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quintymeester@gmail.com
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6 januari 2024
A very Muidens nieuwjaarsfeestje
Het was natuurlijk voorpaginanieuws in Muiden: het einde van de traditio-
nele Kerstboomverbranding. Begin 2023 namen we afscheid van het spekta-
kel waar decennialang zoveel Muiders van genoten hebben. 

Een nieuwe traditie moest worden opgezet en de ideeën vlogen ons om de oren. 
Zóveel zelfs dat we bij het schrijven van dit boekje nog geen definitief besluit 
hebben genomen. Want we willen een evenement waar, net als bij de Kerst-
boomverbranding, overdag al jong en oud aan mee kan doen en waar ‘s avonds 
net zo goed jong en oud naar uit kan kijken. Waar Muiders van alle leeftijden 
elkaar weer tegen kunnen komen na die hectische feestdagen. Om elkaar even 
in de ogen te kijken en te zeggen: gelukkig nieuwjaar! 

Natuurlijk zijn er een paar plannen al concreter, we zullen het niet geheimzin-
niger maken dan het is. Maar er moeten nog details ingevuld worden die ons er 
nú van weerhouden om teveel te delen.

Zet in ieder geval op zaterdag 6 januari 2024 een kruisje in de agenda! 

‘s Middags en ‘s avonds - voor de zekerheid. En wil je meehelpen met organi-
seren? Stuur ons dan zeker een berichtje: info@cofmuiden.nl. 



Making memories in Muiden (1)
Een nieuwe rubriek in de COF-gids! En niet zomaar. Want wie actief is bij 
het COF, weet: in de loop der jaren zijn vele duizenden mensen op events 
geweest en… Hebben ze herinneringen gemaakt. Voor oude Muiders zijn dat 
soms heel veel herinneringen, maar ook nieuwe Muiders hebben inmid-
dels hun eerste ervaringen te pakken. We dachten: we gaan eens wat vaker 
terugblikken op hoe dat vroeger ging. Gewoon: nagenieten XL dus. 

In deze eerste editie: Roy Moolhuizen (61), geboren en getogen Muider! 

Vroeger, toen Koningsdag nog 
Koninginnedag was!!!!!!
Toen ik op de lagere school zat, werd er Koninginne-
dag gevierd op 30 april. Dat was namelijk de verjaar-
dag van Koningin Juliana. En dat ging er heel anders 
aan toe dan nu! 

De spelen voor de jeugd waren toen rond de Kade-
sloot. Voor iedere leeftijdsgroep een apart spel. Dat 
kon voor de kleuterklas ringwerpen zijn, voor de 
eerste klas (nu groep 3) kegelen enzovoort. De spelen 
waren ook meteen een flinke competitie tussen 
de drie scholen - de Katholieke, Christelijke en 
de Openbare school. 

Mijn favoriet waren wel de step-
races in de korte zeestraat. Dit was 
een sprintrace van 1 tegen 1, waar de 
verliezer afviel en de winnaar door-
ging naar de volgende ronde - net zo 
lang totdat er één winnaar was. (Ik 
ben hier twee keer kampioen mee 
geworden, vandaar. ;-))

Vervolg op volgende pagina



Mijn vader gaf als tip voor het startschot van de stepraces: “Kijk naar de lippen 
van de scheidsrechter als hij op het fluitje blaast”, zodat ik zo snel mogelijk uit de 
startblokken kon schieten. Ik lag dan ook altijd een steplengte voor op degene 
die op het geluid van het fluitje wachtte, hahaha. 

Wat ik me ook nog kan herinneren was het spijkerbroekhangen. Daarbij ging 
het erom dat je, alleen met je handen, een spijkerbroek beet moest pakken en 
dan zolang mogelijk moest proberen om niet met je voeten de grond te raken. 
Wie het langst bleef hangen, won natuurlijk. Gek toch, hoe zo’n klein onderdeel 
van een Koninginnedag je je hele leven bij blijft! Voor de oudere kinderen waren 
de spelen ‘s middags. Dat was altijd bij de dijk. Wat ik altijd het leukste vond, 
was tonnetje steken. De organisatie had een helling gemaakt - tegen de dijk 
aan. Boven op de dijk stond een zeepkist (kar) die op een rails naar beneden 
reed. Je werd vervolgens zittend in de kar naar beneden geduwd. 

Beneden aan de dijk hing een plank met een gat erin, daarachter een ton met 
water. Je moest proberen met een lans door dat gat te steken. Miste je het gat, 
dan raakte je de plank en kreeg je de ton met water over je heen. Menig Muijer 
heeft daar een nat pak gehaald! ‘s Avonds was er - in de feesttent of in de loods 
van Gort - live muziek. Dat ging regelmatig tot in de late uurtjes door, maar daar 
waren wij als kinderen natuurlijk al lang niet meer bij.

Het lijkt me wel leuk als de spelen in de toekomst weer rond de Kadesloot ge-
houden zouden worden. En dan ook weer aparte spelen voor ieder schooljaar! 
Meisjes tegen de meisjes en jongens tegen de jongens… Het was altijd megas-
pannend en we waren er als kinderen dagenlang mee bezig. 

Ik moet hier wel bij zeggen dat je vroeger, als kind, verplicht werd om met de 
spelen mee te doen. De scholen waren veel meer verbonden met het lokale 
leven, dat lijkt de laatste tijd wel minder te zijn. Maar toch blijf ik hopen dat we 
ooit weer kinderen aan een spijkerbroek zien hangen! Al was het maar voor één 
jaartje… Om die oude herinnering nog even te doen herleven!  

Roy Moolhuizen
Foto’s: Guus Kroon



Mooi Muiden
En nóg een nieuwe rubriek! Want Muiden heeft er 
al jaren de mond van vol: alle nieuwe Muiders die 
onze stad als hun nieuwe thuis kiezen. En daar-
opvolgend natuurlijk de verdubbeling van het 
inwonertal van de stad. Zoveel nieuwe mensen! 
Waarom kozen ze voor Muiden? Wat trekt hen 
aan? Jasper Quak, 31, bestuurslid van het COF, is 
er zo een. Een paar jaar geleden verhuisde hij naar 
de Kloosterstraat. Hij stelt zich met liefde aan heel 
Muiden voor! 

3 jaar in Muiden
Een slordige 3 jaar geleden alweer belandden 
mijn verloofde Nadine en ik op een bezichtiging van wat 
kort daarna ons nieuwe huis zou worden, aan de Kloosterstraat.
 
“Waarom Muiden??” vroegen mensen ons toen, perplex.

Wij komen beiden uit het oosten van het land: de streken van het Noaberschap 
waar u misschien weleens over heeft gehoord. Dat houdt in het kort in dat 
buren (noabers) elkaar niet alleen kennen, maar ook voor elkaar klaarstaan en 
elkaar helpen als het nodig is. Menselijkheid. En ook al heb ik met ontzettend 
veel plezier in Amsterdam gewoond (want daar woonden we hiervoor)  
noaberschap was daar HEEL ver te zoeken. 

Ik wilde dan ook, in onze schier onmogelijke zoektocht 
naar een nieuw huis, gráág de stad uit. En toen was 

daar dus opeens de Kloosterstraat in Muiden. Ik kende 
Muiden alleen van een avond in Ome Ko en van een 
bezoek aan het Muiderslot, en van het eerste heb ik 
geen actieve herinneringen meer. Maar tijdens onze 
eerste bezichtiging en verkenning van de omgeving 
werd al snel duidelijk dat de plek precies was wat 
we zochten. 
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Maar hoe zouden we hier 
worden ontvangen? 
Ze hebben in het oosten wel-
iswaar de mond vol van dat 
mooie noaberschap, maar 
als er mensen van buiten de 
streek aankomen, kun je rus-
tig 10 jaar uittrekken voordat 
een praatje tot de mogelijk-
heden behoort.
 
Nu, drie jaar later, kan ik 
wel zeggen dat we de beste 
keuze hebben gemaakt die 
we hadden kunnen maken. 
Niet alleen vind je in het mooie Muiden een hele hoop leuke activiteiten, een 
prachtige stad en een heerlijke natuur. Maar ook het èchte noaberschap. 
Met buren die voor elkaar klaar staan en talloze mensen die altijd zin hebben 
in wat gezelligheid.

We voelen ons hier enorm thuis! 
Dus als mensen nu vragen: 
waarom Muiden, dan nodigen we 
ze uit om zelf eens te komen kijken 
om het te ervaren. We laten ze de 
gezelligheid van Muiden zien, en 
ze hebben meestal al snel hun 
antwoord. (Dikke kans dat ze hier 
ook willen wonen!)
 

Dank, lieve Muiders, voor het warme welkom!
Jasper Quak
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waarom Muiden, dan nodigen we 
ze uit om zelf eens te komen kijken 

Niet alleen vind je in het mooie Muiden een hele hoop leuke activiteiten, een 

Muiden Herengracht.
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Dankjewel! 
DANKJEWEL WEER, lieve oud en nieuwe Muiders, voor het helemaal 
uitlezen van onze programmagids. En we zeggen óók alvast DANKJEWEL 
voor alle evenementen die je wilt gaan bezoeken. Zwaai even, dan proosten 
we even samen en maken een praatje. 

Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar alle adverteerders die massaal in deze 
gids staan. En boven alles gaat onze dank uit naar de talloze helpende handen 
die zich ook nu weer hebben gecommit aan één of meerdere evenementen die 
je in deze gids kunt vinden. 

We roepen het altijd en blijven het altijd roepen: zonder al die mensen die 
zich inzetten voor onze events, zouden we reddeloos verloren zijn. 

We prijzen ons on-ge-loof-lijk gelukkig met het feit dat dat er vele tientallen zijn. 
En zoals we ook altijd zeggen: daar kunnen er altijd nog meer bij, dus sluit 
gerust aan want ieder helpend handje - klein of groot - is er één. 

Als laatste gaat onze dank uit naar de gemeente Gooise Meren en natuurlijk 
politie, brandweer en Waternet voor hun medewerking, ondersteuning en/of 
aanwezigheid. De fijne samenwerking en de steun die we als comité tegemoet 
mogen zien, geeft ons iedere keer weer het volste vertrouwen.

Muiden maken we samen! 
Veel liefs, 
Het bestuur en alle vrijwilligers van 
het Comité Openbare Feesten voor Muiden

mogen zien, geeft ons iedere keer weer het volste vertrouwen.

Vormgeving: Tjabien Wissenraet. tjabien-w@planet.nl
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