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Voorwoordje
Eindelijk weer eens een stukje COF in je brievenbus! Na een bloedhete en klets-
natte zomer (met gelukkig genoeg wijn tijdens Muiden Toujours) werd het weer 
eens tijd. ;-) 

En wat hébben we weer veel leuks te melden! 
Komend najaar gaan we onder andere door met het uitbouwen van onze 
kids-activiteiten. Afgelopen voorjaar begonnen we met Muiden Speelt met 
het opzetten van ons KidsCOF, want kids hebben we genoeg in onze stad. 
Dit najaar is het driedubbel kidsfeest! We kijken naar Halloween, we kijken 
naar Sint Maarten en VOORAL kijken we natuurlijk met onze Sintermissie 
naar hét hoogtepunt: de komst van Sinterklaas. 

Die intocht is dit jaar héél bijzonder. Voor het eerst in ruim drie decennia krijgt 
Muiden immers een ‘nieuwe Sint’. Voor de kids die dat überhaupt doorhebben is de 
uitleg simpel: ‘Sinterklaas heeft nieuwe kleren’! En voor de kids die het niet doorheb-
ben zal het hoe dan ook als vanouds een me-ga-feest worden. 

Natuurlijk vergeten we de grote mensen ook niet. We hebben het Oktoberfest in-
middels al gevierd - mét een minibingo, want hoe leuk is het om in je dirndl ook nog 
eens met een geinige prijs naar huis te gaan. De avond was een 
benefietfeestje voor onze toneelcommissie, en dat heeft gewerkt! Er bleven
honderden euro’s winst over die rechtstreeks naar het decor en de techniek van de 
nieuwste voorstelling gaan. Want TiM is er weer klaar voor! Met hun 
allereerste 100% zelfgeschreven stuk Ja, Gezellig! staan ze in de koude 
decembermaand weer warmpjes voor iedereen klaar. 

Last but not least… De Kerstboomverbranding in januari. Die is er niet meer, zoals 
we helaas allemaal wel weten. Maar wat dan wel? Dàt houden we nog even 
geheim - maar we hebben iets héél geinigs in gedachten! (Waar we nog hard aan 
werken als we dit boekje schrijven, dus als je wilt helpen: je bent zéker welkom.)

We kunnen alleen maar zeggen: kom je huis uit, 
tref je buren en maak lol! 

Je allerliefste vrijwilligers van het COF!

Dag lieve oude en nieuwe Muiders! 

Daar zijjjjjjn we weer! Een gloednieuwe editie van de 
COF-programmagids ligt voor je. Zoals altijd weer 100% voor 
en door Muijers en Muiders, met tal van evenementen en 
natuurlijk weer een kéur aan ondernemers die ons steunen door een advertentie 
in dit boekje te nemen. We jubelen iedere editie over hoe blij we zijn met al die 
hulp, en dat blijven we doen zolang we bestaan, dus bij deze! 

Wat gaan we komend voorjaar zoal doen? 
We zijn blij om te kunnen vertellen dat alle vaste waarden weer terugkomen: 
van de Wandeltocht met High Tea tot een tjokvolle Koningsdag, en van alles 
daartussenin. 

In deze editie vind je bovendien ook een paar nieuwe events: een heel gaaf 
roeievent van de KNZ&RV, de Krijgsman 10k komt terug met een hele leuke 
aanvulling en speciaal voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis 
van Muiden organiseren we een zéér interessante lezing over het verzet in 
Muiden in de Tweede Wereldoorlog. 

Want ja, in onze feestmaand is er natuurlijk ook altijd ruimte voor een stuk 
bezinning. Ook onze Dodenherdenking op 4 mei wordt dit jaar weer 
georganiseerd in de Grote Kerk en op de Algemene Begraafplaats. 
Ben je nog nooit geweest, overweeg het dan eens een keer. Een mooi moment 
van bezinning voor ons allemaal. En die lezing over het Muidense verzet? 
Die hoort daar natuurlijk bij, want op 3 mei verwelkomt stadshistoricus Guus 
Kroon iedereen die maar wil om ons er alles over te vertellen. 

Over historici gesproken: in onze vorige gids lanceerden we een aantal nieuwe 
rubrieken. ‘Making Memories in Muiden’ is in deze nieuwe editie geschreven door 
niemand minder dan Ayla Blüm van de Historische Kring Stad Muiden! Natuurlijk 
weer compleet met een paar gave foto’s van het Muiden van vroeger. 

Rest ons, zoals altijd, niks meer dan om te zeggen: kom je huis uit, ga op pad, 
tref je vrienden en je buren en geniet van het mooie leven in Muiden! 

Heel veel liefs, 
Anna, Josje, Chantal, Ilke, Ans, Ron, Jan-Willem & Maurice
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Voor u ligt weer de nieuwe voorjaarsgids met activiteiten en 
festiviteiten in Muiden. Als ik hem doorblader ben ik onder 
de indruk. Vanaf de lente zoeken we elkaar weer op. 

De festiviteiten worden in Muiden in mijn ogen altijd zeer 
gedegen en met groot enthousiasme georganiseerd. De 
saamhorigheid spat ervan af. Dank aan alle vrijwilligers 
en met name een groot woord van dank aan het Comité 
Openbare Feesten Muiden (COF). In hun handen ligt de 
organisatie van dit alles en in een goede samenwerking met 
de gemeente Gooise Meren.

Ik herinner me nog een anekdote van Koningsdag in Muiden: 
“Koningsdag 2022. Op die dag mocht ik alle gedecoreerden van Gooise Meren 
in Muiden ontvangen. Daarna zou ik het feest op de Groote Zeesluis openen. 
Het camerateam van GooiTV, Toos en Frits (die bijna achterburen van mij zijn in 
Bussum-Zuid) reden met mij mee in de auto. 

We kwamen keurig op tijd in Muiden aan. Du moment dat ik de auto parkeerde, 
realiseerde ik mij dat ik mijn ambtsketen had vergeten mee te nemen. En dat op 
Koningsdag, en ook nog in Muiden! Heb Frits en Toos gezegd te melden dat ik om 
die reden met gezwinde spoed terug naar huis moest en dus wat verlaat was. 

Gelukkig was daar de flexibiliteit van uw voortreffelijke comité. De stadsbewoners 
hebben er niets van gemerkt en het Koningsfeest was weer een succes als altijd, 
gelukkig met ambtsketen! Zelf stond ik na te hijgen met het zweet op mijn rug...”

Ik wens u allen een feestelijk jaar toe. Zoek elkaar op, want we hebben elkaar 
nodig. Ik hoop u binnenkort weer eens te ontmoeten in het mooie Muiden!

Han ter Heegde
Burgemeester Gooise Meren
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Werk mee aan... 
Powered by het FinCOF 

Zoveel leuke reacties op ons dankwoord aan al onze adverteerders uit de vorige 
editie van deze gids! Het leverde spontaan een aantal nieuwe adverteerders op. 
Spot jij ze? Probeer dat zeker, want alle ondernemers die ook weer in deze editie 
van het boekje staan, steunen het COF en maken daarmee die hele lange lijst 
aan evenementen mogelijk. 

Deze adverteerders zijn je buren, je vrienden van de sportclub, je mede-borrelaars in 
Ome Ko of De Mol. Het zijn Muiders die samen met ons allemaal Muiden maken. 
En daar mogen we dan ook met z’n allen trots op zijn. Onze allergrootste dank voor 
al deze supporters!!

Daarover gesproken: zoals de meeste mensen wel weten, draait het COF volledig 
op een kleine subsidie vanuit de gemeente Gooise Meren, aangevuld met opbreng-
sten van deze programmagids en in kleinere mate op opbrengsten uit onze events. 

Die inkomsten zijn allemaal zéér welkom omdat ze broodnodig zijn. Aangescherpte 
regelgeving ten aanzien van veiligheid (afzettingen, EHBO, reddingsbrigades) en 
stijgende inkoopkosten kunnen van zelfs het kleinste event nog een prijzige aange-
legenheid maken. 

Sinds enige tijd werkt het COF daarom aan een FinCOF. Dé financiële commissie 
die zich buigt over de inkomsten en financiële gezondheid van het COF en die kan-
sen verkent als het gaat om fondsenwerving, fundraisers, benefiet-events, sponsor-
trajecten en veel meer.

Ben je ondernemend ingesteld en goed met geld? 
Dan zou het FinCOF zomaar een leuke hobby voor je kunnen zijn! 

Je kunt je eigen tijd indelen, continu meedenken over hoe het FinCOF z’n tijd be-
steedt en boven alles: van tijd tot tijd gezellig proosten met een Schipperbittertje 
(dat laatste punt is geheel vrijblijvend). 

Stuur ons gerust eens een mailtje op info@cofmuiden.nl om 
er eens over verder te praten! (En dat geldt natuurlijk óók 
voor ondernemers die graag in een nieuwe editie van dit 
boekje willen verschijnen. We zien je met heel veel liefde 
in onze inbox verschijnen!).  

Zoveel leuke reacties op ons dankwoord aan al onze adverteerders uit de vorige 

De gouden gids 
van Muiden
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10.00 uur - Aubade - Groote Zeesluis
De aubade is de officiële start van 
Koningsdag! Een mooie ceremonie 
aan de voet van de Groote Zeesluis, met live 
muziek van Crescendo, leuke nummers om 
samen te zingen en natuurlijk het officieel 
hijsen van de Nederlandse vlag. 
Aansluitend staat het Oranjegebak in de 
Kazerne klaar!  

Het hele programma staat op pagina 23

Koningsdag
Aubade Muiden
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Door Ayla Blüm, Historische Kring Stad Muiden

In het laatste COF-boekje met het herfst- en winterpro-
gramma stond een stukje “Making memories In Muiden”, 
van Roy Moolhuizen. Dat vonden we bij de Historische Kring Stad Muiden 
(HKSM) zó leuk dat we graag ook wat herinneringen willen delen. Een stuk 
geschiedenis over de Muidense Koningsdag toen dat nog Koninginnedag was! 
Er valt zóveel te vertellen… 

Bij de HKSM hebben we ongelooflijk veel foto’s van vroeger, maar we hebben 
natuurlijk even gekeken wat we zoal over het COF konden vinden. De ‘Vereeniging 
voor Openbare Feesten te Muiden’ zoals het COF vroeger heette, had als 
belangrijkste taak de Koninginnedag op 31 augustus, de verjaardag van Koningin 
Wilhelmina.  

Zoals we op de diverse oude foto’s zien, werd er veel gebruik gemaakt van het 
water rondom Muiden. De Amsterdamse Trekvaart, waarlangs veel mensen 
konden staan kijken naar het spektakel en op de schansen met het Tonnetje steken. 

Bijna alle inwoners van Muiden kwamen, en iedereen had vrij. Op 31 augustus 
was het bijna altijd mooi weer dus nat worden was niet erg, en het was de 
afsluiting van de zomer. Persoonlijk kan ik me niet zoveel herinneren van deze 
feestdag. Ik ben van 1946, dus op de lagere school zat ik in de jaren ‘50. Toen was 
Koninginnedag de 30e april, op de verjaardag van Koningin Juliana. 

Eén gebeurtenis kan ik me wel herinneren, de P.C. Hooftschool werd toen gebouwd 
en er lag heel veel zand. In dat zand moesten de kinderen gaan schatgraven. Het 
was ijzig koud, met heel veel wind, en alle kinderen maar graven en graven… Maar 
helaas: de cadeautjes,  de “schatten”, waren écht ondergewaaid. Bijna niemand 
vond iets! Zelfs de meesters en juffen vertelden toen waar je moest zoeken (zij 
hadden waarschijnlijk de cadeautjes verstopt),  maar helaas!  

Tante Jo heeft kleding van onder andere tramontana, yaya, ichi, 
b-young, sust... en meer,  aangevuld met accessoires en schoenen.

TANTE JO
Amsterdamststraat 2a, 1398 BL Muiden

Mail mail@municatie.comTel & app +31 6 34 26 04 31
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‘Tonnetje steken’ 
Koninginnendag 
1948

Oranjefeest op de 
trekvaart

Vervolg op de volgende pagina

Door Ayla Blüm, Historische Kring Stad Muiden
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Tradities
Meestal begon Koningsdag ’s morgens, met muziekvereniging Crescendo die 
door Muiden liep en waarachter de scholen zich aansloten, richting de aubade 
(toen nog) voor het gemeentehuis op de Herengracht. Daarna begonnen de 
kinderspelen, hardloopwedstrijden rondom de Kadesloot, priksleeën. In de middag 
waren er spelletjes voor de volwassenen, op het voetbalveld en op der schansen.

In juni 1945, na de bevrijding, kregen de inwoners van Muiden een brief waarin 
genoemd wordt dat “de Vereeniging voor Openbare Feesten op het oogenblik 
armer dan de mieren is”, met daar achteraan “binnenkort worden uw gaven 
gehaald. Gij weet waar het om gaat, denk aan het verleden, waarin wij Muiden’s 
burgerij niet hebben teleurgesteld, stel ons niet teleur”! Het is aardig om dit te lezen, 
want tot enkele jaren geleden kwamen de mensen van het COF langs de deur om 
een bedrag te vragen voor de Openbare Feesten. Tegenwoordig kun je doneren op 
hun feestjes en via hun webshop een gift overmaken. 

Als we de foto’s bekijken zien we dat het COF in latere jaren ongeveer dezelfde 
spelletjes doen voor iedereen. Volksspelen! De Koninginnedag speelt zich veel af 
rondom de Kadesloot. Later kregen we de Hal van Gort en nog later een Feesttent 
op het Vestingplein. Het werd een hele feestweek, en dat is tegenwoordig 
weer een feestmaand die stiekem soms twee maanden duurt. 

Voor iedereen is er wel iets, na de aubade, die er vroeger ook al was, dronken we 
koffie en snoepten van oranjegebak en kletsten we wat, en daarna begon het 
feest. Bingo, dansen, sjoelen, klaverjassen en andere kaartspellen en dan tot slot 
het Oranjebal. Na 31 augustus en 30 april is het nu 27 april Koningsdag geworden. 
Voor mij soms moeilijk: ik zeg nog vaak Koninginnedag!

Veel dank aan de vrijwilligers van het COF, die al vroeg moeten beginnen met het 
organiseren en bedenken wat te doen dit jaar! En niet alleen op Koningsdag. De 
HKSM heeft daar veel waardering voor! 

Historische Kring Stad Muiden, 
Vestingplein 1, Fort C/Muizenfort. 
info@hksm.nl.

Historische Kring Stad Muiden
Vestingplein 1, Fort C/Muizenfort. Vestingplein 1, Fort C/Muizenfort. 
info@hksm.nl.
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Het voorjaar staat er bol van: officiële feestdagen. Maar wanneer 
mag je de Nederlandse vlag eigenlijk hijsen? En hoe berg je 
die driekleur eigenlijk op? 

Voor het voorjaar en de zomer geldt dat je op de 
volgende data de Nederlandse vlag uit mag halen: 

  27 april (26 april): Koningsdag, verjaardag van de Koning
  4 mei (4 mei): Dodenherdenking
  5 mei (5 mei): Bevrijdingsdag
  17 mei (18 mei): Verjaardag koningin Máxima
  Laatste zaterdag in juni: Veteranendag

Op 27 april (Koningsdag) en 17 mei (verjaardag Koningin Maxima) mag je 
bovendien een oranje wimpel aan de vlag toevoegen. En let op: in principe wordt er 
níet ‘gevlagd’ op zondagen en algemeen erkende christelijke feestdagen. Dan vlag je 
soms een dag eerder, of later: de data die hierboven tussen haakjes staan.

Hoe vouw je je vlag? 
Je vouwt de Nederlandse vlag eerst in drieën, in de lengte langs elke baan. Daarbij 
zorg je ervoor dat de witte baan tussen de rode en blauwe baan komt - dusdanig dat 
de blauwe en rode baan aan de buitenkant zitten. Vervolgens vouw je de vlag haaks 
op de vorige vouw, met het blauw aan de buitenkant. Dit herhaal je daarna nog een 
keer, zodat je een net ‘pakketje’ krijgt. Let op: je zou alleen de blauwe kleur aan de 
buitenkant van je pakketje moeten zien. 

Wist je dat: 
  Een vlag behoort de grond nooit te raken! 
  Een landenvlag hangt nooit in het donker. Een landenvlag hijs je bij zonsopgang 

en haal je neer bij zonsondergang. Alleen als een landenvlag aan beide zijden door 
schijnwerpers wordt belicht mag ie na zonsondergang blijven hangen.

  Specifiek voor 4 mei: bij het halfstok hijsen van de vlag wordt de vlag eerst in top 
gehesen, waarna hij wordt neergelaten totdat het midden van de vlag op de helft 
van de mast is. De vlag wordt binnengehaald door de vlag eerst langzaam in top te 
hijsen en vervolgens neer te halen.

Meevlaggen? 
Weinig mensen weten het, maar het COF verzorgt ook de vlaggen in 

Muiden. Althans, niet die in je voortuin, maar wel de vlaggen op 
alle toegangswegen van Muiden. Vrijwilligers zorgen ervoor 

dat de vlaggen op een aantal genoemde dagen op 
tijd de mast ín, en weer uit gaan. 
Wil je ook meehelpen om deze eredienst voor onze 

mooie stad te verzorgen? Stuur ons gerust een berichtje op 
info@cofmuiden.nl. 

De vlag mag weer uit!
Maar hoe? 



0294 26 42 32

info@kinderkade.nl

Contactpersoon: Marit Bos
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27 april 2024
De Koningsdag in Muiden wordt jaar na 
jaar populairder. Dat was in 2023 al te 
merken en het heeft er álle schijn van dat 2024 alleen maar gekker gaat worden! 

Ook dit jaar zullen er weer op allerlei plekken in Muiden oranje feestjes gevierd 
worden, en het COF doet daar op de Sluis (aubade), Herengracht (gratis vrijmarkt 
en springkussens) en op en in de Kazerne en het Kazerneplein (kinderspellen, 
springkussens, stormbaan, Royale Rodeo, DJ’s, bar en meer) ruimschoots aan mee! 

09.00 uur - Vrijmarkt - Herengracht 
Na het succes van vorig jaar, openen we de Vrijmarkt ook in 2024 weer om 
09.00 uur zodat onze ‘handelaren’ ruim op tijd kunnen beginnen met het in-
richten van hun kramen. (Met inachtneming van een kwartiertje rust tijdens 
de Aubade die iets verderop plaats zal vinden.) Gebruik van de marktkramen is 
voor niet-commerciële handel natuurlijk gratis! 

Let op: aan de vrijmarkt zijn regels verbonden om het ook een 
vrijmarkt te houden. Kijk op cofmuiden.nl/markt voor informatie. 

10.00 uur - Aubade - Groote Zeesluis
De aubade is de officiële start van Koningsdag! Een mooie ceremonie aan de voet 
van de Groote Zeesluis, met live muziek van Crescendo, leuke nummers om samen 
te zingen en natuurlijk het officieel hijsen van de Nederlandse vlag. Koningsdag kan 
beginnen en aansluitend staat het Oranjegebak in de Kazerne klaar!   

10.30 uur - Oranjegebak - Kazerne
Van een aubade krijg je trek, en daarom staan meteen om 10.30 uur honderden 
soezen & tompoucen voor je klaar in de Kazerne. Koffietje (of biertje of wijntje) erbij, 
de muziek gaat aan… En laat het feest maar beginnen! 

10.30 uur - Kinderspelen - Kazerneplein & Herengracht 
Ieder jaar vernieuwen we onze kinderspelen en ook dit jaar hebben we weer een 
paar leuke verrassingen! Een real life ‘ballenbak’, nóg meer springkussens en totaal 
andere kinderspellen en dat allemaal ín een speeltuin: we zijn er klaar voor. 

11.00 uur - Koninklijke Krijgsman - Hele wijk 
Het is inmiddels ook een traditie: ook dit jaar weer 
vind je een deel van de Muidense vrijmarkt in de 
Krijgsman! Mét springkussens, schmink voor de kids 
en nog veel meer buurtborrels en gezelligheid. 

1



25

11.00 uur - Oranjefeest, de Warming Up 
Borrel - Kazerneplein 
Het mag inmiddels geen borreltje meer heten, 
maar het is uitgegroeid tot een Zeer Feestelijk 
Samenzijn: ons warming up-feestje op het 
Kazerneplein! De afgelopen jaren experimenteerden we er lustig op los en inmiddels 
weet iedereen dat je bij het COF alvast in de stemming kunt komen voordat het feest 
bij Taveerne De Mol en Café Ome Ko losbarst. En ja, ook dit jaar hebben we weer 
onze koninklijke aanbieding: tussen 12.00 en 13.00 uur Happy Hour! Dit keer tijdens de 
Stratenstrijd van onze Royale Rodeo! Haal met je vriendengroep 10 biertjes voor de prijs 
van 5… Proost, met de complimenten van de Koning.   

11.00 uur - Royale Rodeo! - Hoofdingang Kazerne
GLOEDNIEUW! En we hebben er zin in: komende 
Koningsdag hebben we een complete RODEOSTIER op het 
kazerneplein staan en nodigen we iedereen uit voor onze 
Royale Rodeo! En we introduceren de Stratenstrijd! Maak 
met je buren, vrienden, sportmaten, vriendinnenclub… - wat 
dan ook - een team van 3 personen en doe mee in de strijd! 

Wie blijft het langst zitten? Vanaf 11.00 uur kunnen jullie oefenen, vanaf 
12.00 uur begint de strijd. Wie het langst blijft zitten, wint de hoofdprijs! (En 
tussendoor kun je natuurlijk ook zelf oefenen zonder team, we gaan er niet al 
teveel regeltjes aan verbinden.) 

11.00 uur - BuffelHoeve Burgertime! - Kazerneplein 
Weer zo’n experimentje dat héél goed uitpakte. Vorig jaar bakte 
Boer Tom zijn kersverse burgers voor het eerst, en dat beviel heel veel 
mensen héél goed. Dus komt De BuffelHoeve ook dit jaar weer z’n 
voortreffelijke burgers bakken op het Oranjefeest! En dat is natuurlijk 
de beste combinatie: lekker borrelen met je vrienden, proosten op de 
koning, en een goede bodem leggen voor de rest van je Koningsdag, 
terwijl op de achtergrond de Royale Rodeo rondstuitert! 

14.30 uur - Feest bij Ome Ko - Herengracht / Groote Zeesluis 
Om 14.30 uur stopt het COF met z’n activiteiten en zijn de 
kroegen aan de beurt. Ruim baan voor een keur aan gezellige 
artiesten! Ome Ko pakt dit jaar groter uit dan ooit 
en programmeert maar liefst ZEVEN acts. Waaronder… 
Roy Donders! Hoe deze Brabo de boel op stelten gaat zetten 
op onze Groote Zeesluis zullen we vanzelf zien, en gezellig 
wordt dat zéker. 

Middag & avond - Taveerne De Mol - Amsterdamsestraat 
Taveerne De Mol is ieder jaar een hele fijne plek om met 
vrienden en bekenden even die lekkere (indrink) borrel te doen. 
Einde middag is het tijd voor gezelligheid!

2
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MAXIS is er voor jou; óók tijdens onze
verbouwing. Daarom maken we voor jou

het shoppen graag éxtra leuk met allerlei
gratis evenementen. Hou @MaxisMuiden op 

Facebook en Instagram in de gaten voor
updates over al onze evenementen. 

MAXIS wenst heel Muiden
weer een fi jne Feestmaand! 
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4 mei 
Ieder jaar staat Muiden stil bij de slachtoffers van oorlogen wereldwijd. Ook in 
2024 zal deze herdenking natuurlijk weer plaatsvinden in onze mooie stad. 

De herdenkingsavond bestaat in Muiden altijd uit drie delen. Allereerst is er de 
herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk, gevolgd door een stille tocht onder bege-
leiding van tamboers met omfloerste trom, waarbij de herdenkingskransen van de 
Grote Kerk naar de Algemene Begraafplaats worden gebracht. 

Derde en laatste onderdeel is natuurlijk het moment van 2 minuten stilte op de 
Algemene Begraafplaats, gevolgd door de kranslegging. Muziekvereniging Cres-
cendo voorziet de bijeenkomst van muziek. 

Programma 
Herdenkingsdienst Grote Kerk    19.00-19.35 uur 
Stille tocht naar de Algemene Begraafplaats  19.35-19.50 uur 
Verzamelen en aankomst Begraafplaats   19.50 uur 
2 minuten stilte      20.00 uur 
Kranslegging en defilé     20.02-20.30 uur 
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Dodenherdenking1 mei Herdenken bij
Op 1 mei a.s. is om 13.00 uur bij het Halifax Monument Muiden aan de Zuidpol-
derweg de jaarlijkse herdenking van het neerstorten van de Britse Halifax JB 
803 bommenwerper in de Noordpolder. 

Bij de mislukte noodlanding op 1 mei 1943 kwamen alle 
7 bemanningsleden om het leven. Twee van hen stierven 
in het wrak van het vliegtuig en de anderen 5 verdronken 
verdronken in het Ijsselmeer, waar zij met hun parachutes in 
terechtkwamen. Eén man is nog altijd vermist. De anderen 6 
liggen begraven op de Algemene begraafplaats in Muiden. 
Het Halifaxmonument heeft onlangs een opknapbeurt ge-
kregen en ziet er weer prima uit. 

Iedereen is van harte welkom! 

Halifaxmonument

3 mei Het verzet in Muiden 
Iedereen weet: onze feestmaand gaat om méér dan alleen de feestjes. Er mag 
altijd ruimte zijn voor verdieping, zeker als we die verdieping mogen organise-
ren met historici als ons aller Guus Kroon en de vrijwilligers van de Historische 
Kring Stad Muiden. Zo kwamen we bij de voorbereidingen voor de Dodenher-
denking 2024 op een mooi en interessant idee: een lezing over het verzet in 
Muiden in de Tweede Wereldoorlog, voorafgaand aan het 4/5 mei-weekend 
van 2024. 

Op vrijdag 3 mei zal de in Muiden geboren Pim Rozendaal 
om 20.00 uur in de Kazerne komen vertellen over zijn familie 
die een belangrijke rol speelde in het verzet in Muiden. Hij 
doet dat na een inleiding over de lokale verzetsgroepen die 
er op veel plaatsen waren in Noord- en Zuid-Holland in de 
periode 1940-1945. 
Pim schreef er een boek over onder de titel: “Het was heel je 
leven, je rolde er in en je kon niet meer terug.” 

Iedereen is op deze avond welkom om de lezing gratis bij 
te wonen! 

Lezing
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Axel Bogaert 
www.autobogaert.nl  
info@autobogaert.nl 

Pampuslaan 222, Weesp 
06-27047656 / 0294-760040 



We l k o m  a a n  b o o r d  v o o r :

E e n  h e e r l i j k e  z e i l t o c h t  m e t  m a x i m a a l  3 5  g a s t e n
O v e r n a c h t e n  v o o r  m a x i m a a l  1 2  g a s t e n

A l l e  s o o r t e n  f e e s t j e s
Ve r g a d e r i n g e n

P a s s i e  m a a k t  h e t  v e r s c h i l
w w w. d e l i s . n l

s c h i p s t e r  /  e i g e n a r e s s e
L e o n  O o s t e r b r o e k  -  0 6 5 3 2 6 1 4 8 6  -  l e o n @ d e l i s . n l

11 mei 
De enige
echte 
grote COF 
Bingooooooo

Dé traditie der tradities, wie is er niet groot mee geworden en het moment dat 
je wist dat ging komen is eindelijk hierrrr: de grote COF Bingoooo komt er weer 
aan! Dit keer op zaterdag 11 mei… Spahahannend… 

De COF Bingo is een millennia oude traditie waar in de loop der jaren duizenden 
spelers vol goede moed hun geluk hebben beproefd. Een avond vol spanning 
en sensatie en bloedserieuze bingo. 

Nieuwe spelers zitten arm aan arm met geoefende spelers, jong 
en oud sluit aan in de race voor de leukste en gaafste prijzen. 
Een wijntje of biertje voor hun neus, ijverig starend naar loten 
vol getallen, bij een goede bingo is het prijs en bij een foute bingo 
is het tijd om een liedje te zingen: wie van bingo houdt, heeft bij de 
COF Bingo een héle leuke avond uit. 

De prijzenpot is er dan ook vaak naar; variërend van kleine prijzen van enkele 
euro’s tot aan hele grote hoofdprijzen. Veelal mogelijk gemaakt door sponsoren 
uit Muiden en natuurlijk altijd aangevuld met een hele gave selectie van topprijzen 
van het COF Bingo-team. De COF Bingo is bij uitstek hét event dat we nooit zullen 
veranderen en altijd in ere zullen dragen. En íedereen is welkom. Heb je nog 
nooit gespeeld? Gewoon komen! Ons bingoteam sleept je er doorheen. 

Vooraf even aanmelden is gewenst, zodat we grip kunnen houden op 
de opkomst. Entree is gratis, loten zijn € 2 per stuk. Aanmelden kan via 
info@cofmuiden.nl of door te bellen of appen naar 06-23177361.
De deuren gaan stipt om 19.30 uur open, de bingo begint om 20.00 uur. 
Locatie: natuuuuuuuurlijk in de Kazerne. 

BingoooooooBingoooooooBingooooooo

11 mei 
De enigeDe enige
echte echte 
grote COF grote COF 
BingoooooooBingooooooo

Dé traditie der tradities, wie is er niet groot mee geworden en het moment dat 

info@cofmuiden.nl of door te bellen of appen naar 06-23177361.
De deuren gaan stipt om 19.30 uur open, de bingo begint om 20.00 uur. 
Locatie: natuuuuuuuurlijk in de Kazerne. 
De deuren gaan stipt om 19.30 uur open, de bingo begint om 20.00 uur. De deuren gaan stipt om 19.30 uur open, de bingo begint om 20.00 uur. 
Locatie: natuuuuuuuurlijk in de Kazerne. 

33



35

‘Row In’ roeidagen

De Koninklijke (KNZ&RV) is de grootste Pilot Gig-vereniging van Nederland met in 
haar vloot drie houten en twee polyester Gigs, met vijf dames- en vijf herenteams. 
Een Pilot Gig is snel, vol traditie en avontuurlijk. De boten vinden hun oorsprong 
in Cornwall en worden bemand door zes roeiers en een stuurman/-vrouw. 

We willen graag meer mensen laten kennismaken met deze prachtige sport. 
Daarom organiseren we introductiedagen voor geïnteresseerden uit de 
omgeving Gooise Meren en Weesp. 

Je kunt vrijblijvend kennismaken met het Gigroeien tijdens ons ‘Row In’ 
opleidingsprogramma, elke dinsdagavond van 19:00 t/m 20:00 uur 
en zondagochtend van 10:45 t/m 11:45 uur, onder begeleiding van ervaren 
roeiers. Wie weet, wil je daarna recreatief blijven roeien of stap je in een 
team dat meedoet aan het Nederlandse Kampioenschap.

“De combinatie van wisselende weersomstandigheden en essentiële 
samenwerking maakt dit tot de ultieme teamsport. Je traint er je spierkracht en 
je uithoudingsvermogen en mee. Perfect voor mensen die houden van watersport, 
fysieke inspanning en spanning!”

Aanmelden voor de introductiedag of vragen 
over het roeien bij de Koninklijke? 
Mail naar aanmeldengigroeien@knzrv.nl.

KNZ&RV, Westzeedijk 7, Muiden

QR code met spectacu-
laire filmbeelden van 
de Slag bij Pampus 2023

KNZ&RV, Westzeedijk 7, Muiden

onder begeleiding van ervaren
roeiers. Wie weet, wil je daarna recreatief blijven roeien of stap je in een 

samenwerking maakt dit tot de ultieme teamsport. Je traint er je spierkracht en 
je uithoudingsvermogen en mee. Perfect voor mensen die houden van watersport, 

haar vloot drie houten en twee polyester Gigs, met vijf dames- en vijf herenteams. 
Een Pilot Gig is snel, vol traditie en avontuurlijk. De boten vinden hun oorsprong 

Achter de Dijk
Roeien bij de KNZ&RVWELKOM BIJ MUIDEN SUITES!

KOM OOK VORSTELIJK OVERNACHTEN!
W. Oudshoornstraat 8

1398 DP Muiden (De Krijgsman)
Info: 06 43 64 29 45

SUITE 8A SUITE 8B
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Voorwoordje
Eindelijk weer eens een stukje COF in je brievenbus! Na een bloedhete en klets-
natte zomer (met gelukkig genoeg wijn tijdens Muiden Toujours) werd het weer 
eens tijd. ;-) 

En wat hébben we weer veel leuks te melden! 
Komend najaar gaan we onder andere door met het uitbouwen van onze 
kids-activiteiten. Afgelopen voorjaar begonnen we met Muiden Speelt met 
het opzetten van ons KidsCOF, want kids hebben we genoeg in onze stad. 
Dit najaar is het driedubbel kidsfeest! We kijken naar Halloween, we kijken 
naar Sint Maarten en VOORAL kijken we natuurlijk met onze Sintermissie 
naar hét hoogtepunt: de komst van Sinterklaas. 

Die intocht is dit jaar héél bijzonder. Voor het eerst in ruim drie decennia krijgt 
Muiden immers een ‘nieuwe Sint’. Voor de kids die dat überhaupt doorhebben is de 
uitleg simpel: ‘Sinterklaas heeft nieuwe kleren’! En voor de kids die het niet doorheb-
ben zal het hoe dan ook als vanouds een me-ga-feest worden. 

Natuurlijk vergeten we de grote mensen ook niet. We hebben het Oktoberfest in-
middels al gevierd - mét een minibingo, want hoe leuk is het om in je dirndl ook nog 
eens met een geinige prijs naar huis te gaan. De avond was een 
benefietfeestje voor onze toneelcommissie, en dat heeft gewerkt! Er bleven
honderden euro’s winst over die rechtstreeks naar het decor en de techniek van de 
nieuwste voorstelling gaan. Want TiM is er weer klaar voor! Met hun 
allereerste 100% zelfgeschreven stuk Ja, Gezellig! staan ze in de koude 
decembermaand weer warmpjes voor iedereen klaar. 

Last but not least… De Kerstboomverbranding in januari. Die is er niet meer, zoals 
we helaas allemaal wel weten. Maar wat dan wel? Dàt houden we nog even 
geheim - maar we hebben iets héél geinigs in gedachten! (Waar we nog hard aan 
werken als we dit boekje schrijven, dus als je wilt helpen: je bent zéker welkom.)

We kunnen alleen maar zeggen: kom je huis uit, 
tref je buren en maak lol! 

Je allerliefste vrijwilligers van het COF!
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Boek via beautyboulevardweesp.nl 
of bel ons op 06-23344065

Manicure, pedicure, kunstnagels,
shellac, brows, threading en laserontharen 

van gezicht en lichaam

26 mei 2024

‘s Ochtends: 
De Krijgsmanloop 2024
Wat in 2023 begon als experiment, werd een succes: de Krijgsman
10k bleek góed in de smaak te vallen. Dus was het voor initiatiefnemers
Bart Schweitzer en Andrew Maaldrink (Bewonersvereniging Krijgsman) 
niet meer dan vanzelfsprekend om ook dit jaar weer een hardloopwedstrijd op 
poten te zetten. 

Nieuw dit jaar: naast de 10k is er ook een 5k-loop ennnn de kids kunnen meedoen! 
Sportpark Bredius is dit voorjaar weer de locatie van deze sportieve ochtend, en vrij-
willigers zorgen ook dit jaar weer voor de veiligheid en voor een drinkpost onderweg.

Programma: 
Start kids run: 10.15 uur
Start 10k & 5K: 11.00 uur

Inschrijfkosten: 
€5 alleen voor de 10K en 5K 
(de kids run is gratis)

Locatie: 
Sportpark Bredius, 
Maxisweg 20, Muiden

Inschrijven: 
andrew@dekrijgsman.org 
of ter plaatse vanaf 09.30 uur.
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Een actieve zondag 
voor Muiden! 
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Voorwoordje
Eindelijk weer eens een stukje COF in je brievenbus! Na een bloedhete en klets-
natte zomer (met gelukkig genoeg wijn tijdens Muiden Toujours) werd het weer 
eens tijd. ;-) 

En wat hébben we weer veel leuks te melden! 
Komend najaar gaan we onder andere door met het uitbouwen van onze 
kids-activiteiten. Afgelopen voorjaar begonnen we met Muiden Speelt met 
het opzetten van ons KidsCOF, want kids hebben we genoeg in onze stad. 
Dit najaar is het driedubbel kidsfeest! We kijken naar Halloween, we kijken 
naar Sint Maarten en VOORAL kijken we natuurlijk met onze Sintermissie 
naar hét hoogtepunt: de komst van Sinterklaas. 

Die intocht is dit jaar héél bijzonder. Voor het eerst in ruim drie decennia krijgt 
Muiden immers een ‘nieuwe Sint’. Voor de kids die dat überhaupt doorhebben is de 
uitleg simpel: ‘Sinterklaas heeft nieuwe kleren’! En voor de kids die het niet doorheb-
ben zal het hoe dan ook als vanouds een me-ga-feest worden. 

Natuurlijk vergeten we de grote mensen ook niet. We hebben het Oktoberfest in-
middels al gevierd - mét een minibingo, want hoe leuk is het om in je dirndl ook nog 
eens met een geinige prijs naar huis te gaan. De avond was een 
benefietfeestje voor onze toneelcommissie, en dat heeft gewerkt! Er bleven
honderden euro’s winst over die rechtstreeks naar het decor en de techniek van de 
nieuwste voorstelling gaan. Want TiM is er weer klaar voor! Met hun 
allereerste 100% zelfgeschreven stuk Ja, Gezellig! staan ze in de koude 
decembermaand weer warmpjes voor iedereen klaar. 

Last but not least… De Kerstboomverbranding in januari. Die is er niet meer, zoals 
we helaas allemaal wel weten. Maar wat dan wel? Dàt houden we nog even 
geheim - maar we hebben iets héél geinigs in gedachten! (Waar we nog hard aan 
werken als we dit boekje schrijven, dus als je wilt helpen: je bent zéker welkom.)

We kunnen alleen maar zeggen: kom je huis uit, 
tref je buren en maak lol! 

Je allerliefste vrijwilligers van het COF!
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26 mei 2024

‘s Middags: 
Lentewandeling met high tea & borrel
Als je niet zo van het hardlopen bent, kom je op 26 mei alsnog goed terecht. 
We gaan weer wandelen! Ook in 2024 staan Petra en Ati weer garant voor een 
mooie hike door de natuur in en rond Muiden. 

De route is zoals elk jaar een verrassing en er zal ook dit jaar rekening gehouden 
worden met de looptijd, zodat de route voor iedereen behapbaar blijft. 
Maar let op: het ís en blijft een enerverende tocht, dus enige fitheid heb je zeker 
nodig om mee te lopen. 

Na afloop staan er natuurlijk weer warme of koude drankjes en hapjes klaar 
bij onze fameuze high tea / borrel, die ook dit jaar weer door een trouwe groep 
vrijwilligers zal worden verzorgd. 

 Programma: 
 13.30 uur Verzamelen bij de Kazerne 
 14.00 uur Start wandeling 
 17.00 uur (geschat) Einde wandeling 
 17.00 uur High Tea & Borrel 

Voor deze wandeling is aanmelding vooraf gewenst. 
Dat kan via info@cofmuiden.nl of door te bellen of appen naar 
06-23177361. Vermeld ajb alle namen van de mensen die lopen. 

Vermeld het óók als er sprake is van eventuele lichamelijke beperkingen 
(i.v.m. moeilijkheidsgraad routes). Voor deelname geldt: vol = vol! 

Kosten 9,50 per persoon (dat is inclusief high tea na afloop), 
bij de start bij de kazerne (contant of pin) te voldoen.

vrijwilligers zal worden verzorgd. 

Lentewandeling met high tea & borrel

Een actieve zondag 
voor Muiden! 
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op de
30, 31 mei + 1 juni 
Toneel in Muiden 
speelt 
Een nieuwe traditie is geboren: in de feestmaand speelt TiM een blijspel of een 
klucht, want er gaat natuurlijk niks boven een avondje lekker lachen met je 
vrienden en buren. Na het enorme succes van De Erfenis van Tante Bella in 2023 
is het dit jaar tijd voor… 

Verkeerde Hulp op de Eerste Hulp 

We hebben het hier over de eerste hulp van het 
fictieve ziekenhuis Medisch Centrum Muiden. Een 
alleraardigst en onschuldig ogend ziekenhuis aan de 
rand van ons fijne stadje. Maar is dat ziekenhuisje wel 
zo onschuldig? Er lijkt wel érg veel mis te gaan daar… 

Verkeerde Hulp op de Eerste Hulp is een hilarische 
vertelling van kattenbakken, liefde en intriges, ge-

mopper achter de zustersbalie en veel, héél veel 
golf. En verband. En liftdeuren. 

Het zal duidelijk worden: Medisch Centrum Muiden is nou niet bepaald 
het ziekenhuis waar je graag op de operatietafel belandt. Alle andere 
details houden we natuuuuuuuurlijk nog even geheim, maar het wordt 
geweldig! (We hebben ons bij de repetities al regelmatig blauw gela-
chen!) 

Voorstellingen
Donderdag 30 mei, vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni in de Kazerne Muiden
Aanvang voorstelling 20.00 uur. Deuren en bar open 19.00 uur 
Na afloop borrel!

Kaarten reserveren kan via cofmuiden.nl/eerstehulp 



Terugblik  Ja gezellig!
Een nieuwe traditie is geboren: iedere programmagids 
blikt de regisseur-van-dienst van Toneel in Muiden 
even terug op de voorbije zes maanden en het voorbije 
toneelstuk. Dit keer: Eva Strijbos regisseerde met Ja, Gezellig in het 
najaar van 2023 haar allereerste toneelstuk - dat prompt weken van 
tevoren stijf was uitverkocht. Talk about ‘no pressure’...

Lieve lezers! 
Na twee keer zelf als acteur mee te hebben gespeeld bij TiM kreeg ik vorig jaar de 
kans om te debuteren als regisseur. Om het extra spannend te maken gingen we 
ook nog eens iets anders doen dan dat het publiek van ons gewend was. Het stuk 
werd namelijk een tragediekomedie, geschreven door onze eigen Bas Holzhaus. 

Speciaal aan dit stuk vond ik dat alle spelers een flinke monoloog hadden, waarmee 
ze het publiek een kijkje gaven in de gedachten van de personages. Hiermee kregen 
de spelers de kans om met hun rol de diepte in te gaan en verder te groeien in hun 
spel. Héél gaaf, maar als je als beginnend regisseur voor zo’n inhoudelijke opgave 
komt te staan óók superspannend. 

Vol trots kan ik zeggen dat alle spelers erin geslaagd zijn hun personages op zo’n 
manier neer te zetten dat ze het publiek wisten te raken en soms zelfs ontroeren. 
En daar kwamen we, met z’n allen, dankzij heel veel avonden heel hard (en ook 
heel gezellig) werken. Dat laatste is voor mij echt wat bij TiM hoort. Je bent met een 
hele gezellige club mensen maandenlang heel erg intensief aan het werk. Aan een 
stuk dat in het begin écht nog uit losse eindjes bestaat, en dat gaandeweg, stukje 
bij beetje gaat leven. Teksten gaan soepeler, je gaat zetten (uitdenken waar acteurs 
moeten gaan staan en lopen), er komen effecten bij, de decors krijgen vorm. Iedere 
week weer, wordt het stuk weer iets completer. En dat maak je met z’n allen mee. 

Als je als regisseur op die manier het proces van een stuk mag begeleiden, en die 
groei mag zien ontstaan, dan is dat uiteindelijk alle stress, want die is er natuurlijk 
ook, méér dan waard. 

Mijn dank aan de geweldige cast en crew voor jullie harde werk en toewijding. 
Jullie hebben dit stuk tot leven gebracht op een manier die de verwachtingen 
overstegen, en ik ben ontzettend trots op wat we samen hebben bereikt. Het was 
voor mij een onvergetelijke uitdaging die ik hopelijk nog eens mag aangaan bij TiM.

       Veel liefs,
       Een trotse Eva Strijbos 

Vlees van de 
Muiderzee staat 
voor vers vlees, 
rechtstreeks 
van de boerderij. 

Omdat respect Omdat respect 
voor elk dier bij 
ons centraal staat, 
willen we een 
eerlijk product bij 
de consument 
brengen.

Veel
lokaler
zul je
vlees
niet
vinden.

Jullie hebben dit stuk tot leven gebracht op een manier die de verwachtingen 
overstegen, en ik ben ontzettend trots op wat we samen hebben bereikt. Het was 
voor mij een onvergetelijke uitdaging die ik hopelijk nog eens mag aangaan bij TiM.

       Veel liefs,
       Een trotse Eva Strijbos 
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TiM zoekt Timmers! 
Toneel in Muiden is een jonge, 
ambitieuze toneelclub. Ambitieus, maar 

zonder de gezelligheid uit het oog te 
verliezen. En al repeterend en borrelend 

komen de ideeën voor nieuwe voorstellingen 
doorlopend uit de lucht vallen. Voor het uitdenken en/of 

realiseren van al deze hele en halve ideeën zoeken we versterking! 

Regie-assistent
Bij TiM helpt iedereen in z’n vrije tijd. Dat betekent dat we met veel handen licht 
werk maken, en dus alles voor iedereen draaglijk houden. Als regie-assistent help je 
de regisseur bij de artistieke en technische voorbereiding van een productie. 
Je beheert de scripts, organiseert repetities, registreert en controleert de mise-en-
scène enzovoort. Natuurlijk altijd samen met de regisseur en andere vrijwilligers. 

Technici
Naarmate TiM groeit, worden ook onze technische ideeën complexer (en gaver!). 
We werken inmiddels met vijf personen die op vrijwillige basis licht, geluid en 
andere technische zaken regelen, en die ploeg kan voor een toekomstig stuk zéker 
versterking gebruiken. Ben je technisch handig? Sluit je aan! 

Promotiemedewerkers
Een groeiende toneelclub vraagt ook steeds meer van het ‘PromoCOF’, de commissie 
binnen het COF die zorg draagt voor de posters, logo’s, social media, website-inhoud 
en alle andere dingen die er zoal namens TiM de wereld in worden geschoten. 
We zoeken een man of vrouw ‘on the inside’ die vanuit onze toneelclub input kan 
leveren aan het PromoCOF en samen de promotie van onze stukken op kan pakken. 

Mannelijke acteurs
Voor een aankomend toneelstuk zijn we nog op zoek naar 1 of 2 mannelijke acteurs 
in de leeftijd 20 - 40. Je speelt in eerste instantie een vrij kleine rol, en voor een 
opvolgend toneelstuk mogelijk (als je dat zelf zou willen) een grotere rol. Ervaring 
met toneelspelen is niet vereist, je krijgt bij de repetities voldoende begeleiding om 
langzaam de kneepjes van het vak te leren. 

Join the Timmers! Mail info@cofmuiden.nl voor 
meer informatie.



8 juni
Weer terug!
Na een ZEER succes-
volle eerste editie in 2023 
komt onze buitenspeeldag ook in 2024 weer 
terug! Muiden Speelt: een middag vól plezier 
voor álle kids van Muiden. 

Bij het schrijven van dit boekje zijn we nog druk aan het 
plannen. Met ruim 200 kids was de editie van vorig jaar zonder 
meer al een succes te noemen, maar de invulling kan natuurlijk iedere keer weer 
anders worden (ook al krijgen de kids daar weinig van mee). Kan er nog iets bij, 
moet er nog iets af?

De goochelaar, die was een regelrechte hit. En de schmink ZEKER ook. 
De popcorn al helemáál. Welke kinderspellen brengen we terug, 
willen we iets met ballonnen? Die enge spiraal komt niet terug, 
maar dat idee van die kinderdisco was wel echt heel vet… 

Hoe dan ook weten we nu al: 8 juni 2024 wordt weer een 
héérlijke middag voor ALLE kinderen van Muiden. 

Zet dus in je agenda:
Muiden Speelt! 
Zaterdag 8 juni 2024, 12.00 - 16.00 uur 
Speeltuin Kazerneplein. Deelname gratis! 
(Dit jaar bieden we ouders de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage 
te leveren. Dat kan tzt op de middag zelf en is zeer zeker niet verplicht.) 

Meewerken? 
Het KidsCOF is een collectief van ouders en COF-vrijwilligers die samen ieder 
een paar minuten van hun spaarzame tijd steken in het uitdenken van 
(bijvoorbeeld) Muiden Speelt. Alle hulp is welkom, want hoe meer handen 
des te lichter de to do wordt. Stuur gerust een mailtje naar info@cofmuiden.nl 
als je mee wilt helpen! 
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Waarom kiezen mensen ervoor om in Muiden 
te wonen? Wat trekt hen aan? Ilke van Dam, al 
ruim tien jaar lang COF-bestuurslid, woonde als 
kind in Muiden, ging weg, kwam weer terug, 
vond de liefde, en gaat nu (echt) nóóit meer weg.

Inzetten voor een stuk 
gezelligheid! 
Dag allemaal! Mijn naam is Ilke van Dam en in 
de jaren ’90 woonde ik met mijn ouders Koos en 
Imelda en zusje Lonneke op de Weesperstraat 
82. Café Gieling was deze jaren ons thuis. Letter-
lijk. Menig Muijer heeft bij mijn ouders aan de 
bar gezeten, gebiljart, toneelgespeeld of heeft er 
gewoon flink gefeest, want Café Gieling was in 
die tijd nog gewoon een gezellige kroeg.

Mijn eerste herinneringen aan het COF zijn de activiteiten waar ik als kind aan heb 
meegedaan. De activiteiten waarvan ik achteraf pas hoorde dat het ‘t COF was dat 
deze activiteiten organiseerde.

Mijn herinneringen als kind aan die tijd zijn fijn. Met veel plezier gingen wij met 
onze oppas Wilma naar de intocht van Sinterklaas. Op de sluis, in weer en wind, 
zingen tot de boot aan kwam. Oók die keer dat we met onze neus de “verkeerde” 
kant op stonden. Opeens kwam de boot uit Weesp! We snapten er niks van, maar 
door een klein seintje van binnenuit stonden we, met de boot komend vanaf de 
Vecht, toch eersterangs.

Ik herinner mij nog de lampionnenoptocht tijdens een van de feestweken. In een 
lange slinger over de dijk richting het Muiderslot, alle kinderen met een lampion in 
de hand. We hadden zelf altijd gewoon een lampje op een stokje maar toentertijd 
waren er ook nog wel kinderen die een kaarsje in hun lampion hadden.

Vervolg op volgende pagina

Ilke laat nieuwe pietenpakken 
keuren door Muidense jeugd. 

Mooi Muiden
1
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Ik zie nog de smeulende lampionnen 
op de dijk liggen. Toch zonde...

Eenmaal met lampion aangekomen op het Muiderslot 
wachtte daar een heerlijke kop chocomel. 
En de beker… Die mocht je mee naar huis nemen! Je 
komt ze nog steeds achterin menig keukenkastje tegen.

Jaren later, we waren al zeker een jaar of dertien weg 
uit Muiden, kwam ik opnieuw in aanraking met het 
COF. Ik kwam inmiddels weer regelmatig in Muiden en leerde mijn huidige partner 
kennen. En zo werd ik gevraagd om in de feesttent op het Vestingplein achter de 
bar te komen helpen. Natuurlijk wilde ik dat! Ook mocht ik meehelpen met de in-
tocht. Wat een feest! Ik vond het zo leuk dat ik graag bij het COF wilde.

Na zeker 10 jaar vind ik het nog steeds een feestje om evenementen te organiseren 
in Muiden. Er is een hoop veranderd. Er gingen mensen weg, er kwamen mensen 
bij. We doen dingen al jaren zoals je van het COF verwacht en we doen steeds 
vaker wat nieuws. Ook nu zijn we weer met een heleboel leuke en vernieuwende 
dingen bezig.

Ik hoop dat onze kinderen ook nog lang deel kunnen nemen aan de evenementen 
die we met elkaar organiseren. De herinneringen die je opdoet, zullen je een leven 
lang bijblijven. En ik blijf me gráág inzetten voor een stukje gezelligheid in Muiden. 
Want Muiden maken we samen en samen maken we Muiden.

Hopelijk tot snel op één van de feestjes in Muiden!
Ilke

COF. Ik kwam inmiddels weer regelmatig in Muiden en leerde mijn huidige partner 

Mooi Muiden
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14 juli

Zet de wijntjes maar koud… 
Muiden Toujours komt er weer aan! …Of toch niet? 

Muiden Toujours, een Franse middag met veel wijnen en lekker eten, begon ooit  
op 14 juli 2019. De editie van 2023 was een ongelooflijk succes. Maar wat niemand 
echt weet, is dat Muiden Toujours eigenlijk onderdeel was van een groter plan. 
Het mediterrane gebied kent immers veel meer landen met de belangrijkste 
ingrediënten van deze middag: lekkere wijn, lekker eten en leuke muziek, en 
daar hadden we allerlei plannen mee - tot de pandemie ons pootje lapte. 

De vraag voor 2024 is dus voor ons: gaan we weer naar Frankrijk of kiezen we 
eindelijk eens een ander land? De smaakpapillen af en toe uitdagen kan nooit 
kwaad, dus daar gaan we eens lekker over nadenken terwijl we wat lokale wijn-
kenners en koks aan hun jasjes trekken.

Belangrijkste: save the date! 14 juli 2024 gaan we weer lekker met heel Muiden 
naar Zuid-Europa. (En hou onze socials in de gaten om te zijner tijd te ontdekken 
welk land we aan gaan doen.)

 Ben je zelf fan van een Zuid Europees land en denk je ons op weg te 
 kunnen helpen voor de komende, of volgende, editie van
 Muiden Toujours? Stuur ons gerust een berichtje om het er

         eens over te hebben. info@cofmuiden.nl

Non, 
rien de rien... 

Non, je ne 
regrette rein...

22 juni
Opeens dook het overal op: 
Komt Spiering Festival terug?? 
Het lijkt erop! De terugkeer van dit leuke jaarlijkse feestje is bij het schrijven van deze 
gids nog met mysteries omringd, maar hoe mooi zou het zijn! 

Zet in ieder geval 22 juni in je agenda en hou 
@spieringfestivalmuiden op Facebook of Instagram in de gaten.

Spieringfestival
weer terug?

Muiden Toujours
komt er weer aan!
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31 augustus 
Het zal toch niet? Een klassieker in een nieuw jasje? Gaan we in ieder geval wél 
proberen! Want voor wie dat niet weet: in een ver en grijs verleden organiseerde 
het Comité Openbare Feesten met enige regelmaat een survivalmiddag voor de 
net-niet-meer-zo-kleine-kids van Muiden, met medewerking van talloze organi-
saties die in en rond Muiden met (sport en spel voor) kinderen bezig waren. 

De middagen stonden garant voor mooie herinneringen, en dus krijgt ook het hui-
dige COF-bestuur met enige regelmaat opmerkingen over de Survivalmiddagen en 
hoe mooi die waren. We zijn zó makkelijk. U vraagt, wij gaan proberen te draaien. 
Dus staat zaterdag 31 augustus 2024 voorlopig met potlood afgestreept om weer 
eens een echte Muidense survivalmiddag te organiseren! 

Toch?
Tijdens een survivalmiddag is héél veel mogelijk. De vraag is: wat doen we wel, wat 
doen we niet. En: wie helpt mee, en wie niet? Gaan je ogen glinsteren bij de ge-
dachte dat er weer eens een gave survivalmiddag in Muiden wordt georganiseerd? 
Ben je onderdeel van een organisatie die iets toe kan voegen aan zo’n middag? 

Meld je, want hoe meer helpende handen des te leuker 
de dag kan worden. En info@cofmuiden.nl is het adres waar 
je zijn moet. 
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Waarom het COF jouw steun
(ook) nodig heeft?
Wie al wat langer in Muiden woont, weet: het Comité Openbare Feesten voor 
Muiden is door Muiders zelf uit de klei getrokken en heeft altijd grote ambities 
gehad. Ook anno 2024 organiseren we op jaarbasis weer 15 à 20 evenementen 
voor jong, minder jong, ietsje ouder en iets ouder. 

We zijn er simpelweg voor héél Muiden. Reuring in de vestingstad! En we doen echt 
ons best om voor iedere Muider, oud en nieuw, een evenement neer te zetten. Dat zit 
in de genen van de huidige ‘Coffers’ en dat zat in de genen van álle COF-vrijwilligers 
voor ons. We zijn er voor iedereen, en dus zijn onze evenementen nooit duur, onze 
drankjes en hapjes altijd betaalbaar, onze kinderevenementen zo goed als gratis en 
vind je in onze slipstream altijd een keur aan ondernemers die ons steunen. 

Muiden Maken We Samen. 
Vroeger collecteerde het COF en ging een grote ploeg vrijwilligers dagen- en soms 
wekenlang iedere deur in Muiden af om geld bij elkaar te verzamelen voor evenemen-
ten. Zoals we al lazen in het stuk van Ayla Blüm eerder in deze gids, schreef het COF 
vroeger nog wel eens: “de Vereeniging voor Openbare Feesten op het oogenblik armer 
dan de mieren is”, met daar achteraan “binnenkort worden uw gaven gehaald”. 

Helaas is collecteren op die manier een ambacht dat is uitgestorven, en dat het COF 
probeert te vervangen door met QR-codes en met collectebussen op evenementen 
zelf bezoekers te vragen om een extra donatie te doen. Dit is de eerste keer dat we 
dat ook op deze manier gericht in onze programmagids doen, maar het leek ons 
het experiment meer dan waard. 

Wil je ons steunen met een extra donatie? 
Dat kan door de QR-code te scannen 
met je mobiele telefoon, of door naar 
cofmuiden.nl/steunen te gaan. 

Wil je ons steunen met een extra donatie? 
Dat kan door de QR-code te scannen 
met je mobiele telefoon, of door naar 
cofmuiden.nl/steunen te gaan. cofmuiden.nl/steunen te gaan. 
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Binnen het Comité Openbare Feesten vind je 
vrijwilligers van allerlei pluimage; van 
Muiers die met veel liefde een middag komen 

helpen tot kartrekkers die er hun hobby van gemaakt hebben om het COF 
vooruit te trekken. 

We weten allemaal zeker: meer handen maken leuker en lichter werk. Om onze 
toekomstdromen nog iets sneller te verwezenlijken, zoeken we onder andere nog 
naar: 

Producer
Ben jij de regelaar op je werk, de regelaar van je vriendengroep? De persoon die 
de kriebels krijgt als er ergens iets onafgemaakt blijft liggen? Vind je het leuk om 
feestjes te plannen, telefoon in de hand en bellen maar? Dan weten wij vrij zeker 
dat je bij het COF je lol op kunt! 

Fondsenwerver / subsidiespotter
Het is een vak an sich: je verdiepen in de wondere wereld van fondsen en andere 
partijen die maatschappelijke organisaties ondersteunen. Onze financiële 
commissie (het FinCOF) heeft ruimte voor iemand die het COF wil steunen door 
zich hierin te gaan verdiepen! 
 
Marketeer
Wil je helpen om de evenementen van het COF nog bekender te maken? Weet jij 
als geen ander hoe je een bepaalde doelgroep moet bereiken en lijkt het je leuk 
om je met enige regelmaat in te zetten om de evenementen van het COF nóg 
breder bekend te maken? Sluit je aan! 

Contentmaker
Maak je graag foto’s? Aspirant-filmmaker? 
Handig met software als Photoshop, Premiere of 
vergelijkbare programma’s? Dan kan die marketeer die we hiernaast noemen, 
vast heel goed met jou uit de voeten. We zoeken meer mensen die ons willen 
helpen met het vastleggen van onze evenementen en/of het maken van materiaal 
waarmee we onszelf steeds weer bekender kunnen gaan maken! 

Vlagger
Een vaste waarde: de vlaggen die het COF rond Muiden hijst en strijkt rond de 
belangrijke feestdagen. Herken jij het belang van het vlaggen en zou je wel willen 
helpen bij deze mooie traditie? We zien je graag verschijnen! 

Open sollicitaties
De beschreven functies hierboven zijn natuurlijk nooit de enige plekken die er nog 
zijn als je een vrijwilligersorganisatie bent. Er is áltijd ruimte voor íedereen. 
Zoek je een nuttige hobby, kom je graag onder de mensen? Niet bang voor een 
feestje? We horen graag van je! 

Voor alle genoemde functies geldt: 
De eerste stap is een mailtje naar 
info@cofmuiden.nl. 

Een koffie of een ‘coffie’ als kennismaking 
is snel genoeg gepland. 

Volunteers 
Wanted

De eerste stap is een mailtje naar 

Een koffie of een ‘coffie’ als kennismaking 

De eerste stap is een mailtje naar 

Een koffie of een ‘coffie’ als kennismaking 
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Achter de Dijk
Als je wil leren zeilen of al klaar bent voor jeugd-wedstrijdzeilen, dan 
ben je bij de KNZ&RV helemaal op de juiste plek. ‘De Koninklijke’, zoals we de 
vereniging ook wel noemen, biedt een breed scala aan zeilmogelijkheden voor 
sportieve kinderen vanaf zes jaar. Achter de Dijk leren we je spelenderwijs om 
vertrouwd te worden met het water en leiden we jou op tot een goede zeiler.

Eerst even wennen
Op vrijdag 17 mei, vanaf 14:00 is er de 
jaarlijkse Optimist Opstapdag voor 
beginners tot gevorderden. 

Zeilkampen 
In de zomer hebben we de allerleukste 
zeilkampen, die voor iedereen toegan-
kelijk zijn en waar je ook je CWO-diploma 
kan halen. We varen dan een hele week, 
van maandag tot vrijdag, met een groep 
van maximaal 35 kinderen, in 1-, 2- of 
4- persoonsboten. 
Het eerste zomerkamp dit jaar staat 
gepland voor 22-26 juli, en het tweede 
zomerkamp voor 26-30 augustus.

De Philippine 
Voor jeugd tussen de 14-17 jaar varen we 
het hele seizoen met de Philippine naar 
een bijzondere binnen- buitenlandse 
bestemming. Onderweg maken we 
tussenstops in leuke dorpen, steden of 
eilanden en maak je de gekste dingen 
mee. Het kroonjuweel van de Koninklijke 
is er speciaal voor de jeugd. 

73

Informatie: jeugdzeilen@knzrv.nl

Achter de Dijk: Westzeedijk 7, Muiden

Open dag Jeugdzeilen Philippine jeugd
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Dankwoord
Gefeliciteerd: je hebt het einde van onze programmagids gehaald! Dank voor de 
aandacht die je ons gegeven hebt, want er zitten weer heel wat uurtjes regel-
werk in het samenstellen van deze gids en in het plannen van de evenementen 
die hierin beschreven staan.  

Onze allergrootste dank gaat dan ook uit naar alle mensen die zich de afgelopen tijd 
ingezet hebben, en die zich nog in gaan zetten, voor, tijdens en rond onze evenementen. 

Het is voor iedere vrijwilliger los maar een paar uur van zijn of haar leven, maar 
alles bij elkaar opgeteld is het een ongelooflijke schat aan tijd, liefde en inzet die 
rechtstreeks leidt naar álles waar het COF voor is opgericht. 

Muiden Maken We Samen, Muiden maken JULLIE samen. ;-) 

Verder gaat onze dank, zoals we ook vooral in al benadrukten, uit naar alle onderne-
mers groot en klein - allemaal even fijn - die ons ook dit half jaar weer steunen. We 
hopen dat we een programmagids hebben neergelegd die jullie advertentie waardig 
is, en we hopen dat we jullie ook in komende edities weer mogen verwelkomen. 

Natuurlijk gaat onze dank ook naar de Gemeente Gooise Meren, die zich iedere 
keer weer mogen buigen over een serie aan verzoeken, vergunningen en andere 
communicatiestromen die we hun kant op schieten. Daarbij hoort natuurlijk ook 
de inzet van Politie, Boa en Brandweer, de steun van Waternet als we de Groote 
Zeesluis weer eens innemen, en de medewerking van alle andere formele partners 
waar het COF zoal mee werkt. 

Last but not least: de tientallen Muiders die ook de komende maanden weer aan het 
werk gaan bij onze evenementen, danken jullie - onze bezoekers - voor jullie komst. 

Muiden Maken We Samen - kom lekker feesten, tref je buren en maak lol! 
Comité Openbare Feesten 
Muiden Maken We Samen - kom lekker feesten, tref je buren en maak lol! 
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Zaterdag 7 september 2024

SWIM MUIDEN 
FIGHT CANCER

Samen zwemmen tegen kanker!

 doe mee  doneer  help

swimmuiden.nl
Schrijf je snel in! 
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Magazines

Brochurestjabien-w@planet.nl








